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U kent ongetwijfeld de uitdrukking: het geld ligt op straat. Als het om klimaat-
verandering gaat, moeten we die slogan veranderen in: de oplossing ligt op
straat, maar ook in het stedelijke park en uw en mijn achtertuin. De manier
waarop wij onze versteende stedelijke binnenruimte inrichten, bepaalt in grote
mate hoezeer steden succesvol kunnen omgaan met de klimaatveranderingen
die nu gaande zijn. Het mooie van die ontwikkelingen is dat er al heel veel
gebeurt op dit gebied. Kijk maar eens in deze uitgave van Stad + Blauw en
oordeel zelf: van Rotterdam tot Maastricht en van Maastricht tot Groningen.
Dat beeld komt ook naar voren als je op de beurs Water in de openbare ruimte
hebt rondgelopen. Ook daar valt de veelheid van oplossingen op. Dat is mooi
en hoopgevend voor de toekomst en bewijst de veerkracht en innovatiekracht
van de sector. Tegelijk blijft er nog heel veel te wensen over. Praat over de hui-
dige trends met professionals in het vak, en veel van die mensen zullen aange-
ven dat het nog te vaak gaat om een kunstje. Er wordt op een bijzondere plek
een bijzonder project uitgerold. Dat is mooi, maar dat zegt bijna automatisch
dat er op gewone plekken vaak nog weinig gebeurt. Jaarlijks investeren we

Jaarlijks investeren we vele miljarden euro’s
in het vervangen van bomen, perken,
gazons, daken, riolen en duizenden
kilometers wegen; daar liggen de

kansen voor adaptatie

vele miljarden euro’s in het vervangen van bomen, perken, gazons, daken,
riolen en duizenden kilometers wegen. Daar liggen de kansen voor adaptatie.
Die jaarlijkse exercitie moet klimaatproof worden gemaakt.

Klimaatproof maken van de stad zit overigens vaak in heel domme dingetjes.
Ik sprak gisteren een Amsterdamse hovenier, die al een paar keer een goed
functionerende tuin had moeten afbreken van een corporatie, omdat de regels
nu eenmaal aangeven dat een tuin vol met dertig/dertig-tegeltjes hoort te
liggen.

Klimaatproof is nog teveel een kunstje. Zolang het in Nederland nog mogelijk
is dat een groene tuin omwille van de regeltjes lekker wordt dichtgestraat,

zit het dus nog niet in ons DNA. Waarschijnlijk heeft diezelfde stad projecten
waarbij geld wordt vrijgemaakt om daktuinen te bouwen.

In datzelfde gesprek kwam een collega-hovenier met een ander opmerking.
Onze belangrijkste bondgenoot is de burger. Die moet er dag na dag van
overtuigd worden dat een groene tuin het beste is voor zijn en mijn
gezondheid, maar ook voor de gezondheid van Moeder Aarde.

Met vriendelijk groet,
Hein van lersel (hein@nwst.nl)
Hoofdredacteur
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