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Lekker dik, deze uitgave van Stad + Groen. Mijn vrouw sneerde al lief
hebbend: ‘Dat kost weer een hoop bomen.’ In een blad dat zo volgeladen 
is met artikelen en items, is het soms lastig een rode draad te vinden. 
Toch is er die er wel degelijk. Een simpele zoekopdracht geeft meer dan 
veertig hits voor de woorden ‘diversiteit’ en ‘biodiversiteit’. En dat met 
de formidabele tegenstander ‘duurzaam’, die minder dan twintig hits 
opleverde. Dit strikt wetenschappelijke onderzoek (ahum) toont aan 
dat onze sector misschien een heel klein beetje het licht heeft gezien. 
Duurzaamheid is belangrijk, maar nog belangrijker is een openbare 
ruimte waarin we allemaal een plekje krijgen: mensen, dieren en planten. 
Natuurlijk bouwen en ontwerpen we primair voor mensen. Wie betaalt, 
bepaalt; dat geldt ook hier. Maar als we in dat proces de natuur negeren, 
krijgen we vroeg of laat de rekening gepresenteerd. Die rekening ligt 

natuurlijk al lang en breed op ons bord. Websites en dagbladen staan vol 
met verhalen over dreigende plagen, van de teek of de eikenprocessie
rups. We hebben last van urban heat stress en de bomen in onze 
steden leggen massaal het loodje door klimaatverandering. Dat is  
misschien allemaal waar, maar de enige oplossing is een betere samen
werking met de natuur. Dat kan eigenlijk ook niet anders, want de 
tweebenige heersers van deze planeet waar u en ik toe behoren, zijn 
ook gewoon deel van de natuur. Alleen proberen we dat manhaftig te 
vergeten en zaken zo in te richten dat we de rest niet, of in ieder geval zo 
weinig mogelijk hoeven in te richten. 

Dat inrichtingsproces is verder wel aardig. Ik hoorde zoeven een radio
interview met de ceo van Bam. Dat ging natuurlijk over de dreigende 
bouwstap, omdat we – aldus de Raad van State – de natuur op veel 
plaatsen te veel belasten. Deze ceo was natuurlijk ook voor de natuur, 
maar wist tegelijk te melden dat we niet moesten overdrijven. Wat de 
bouwbranche doet, doet onze sector feitelijk ook. Hoe vaak komt je niet 
op projecten waar tonnen geld in de grond zijn gestopt, die dan wordt 
afgetopt met wat miserabel schaamgroen? We willen allemaal de wereld 
redden en beter zorgen voor natuur, bomen en biodiversiteit. Maar als 
het erop aankomt, hebben we vandaag geen tijd en schuiven we het 
door naar morgen. En morgen? Ook morgen zal geld verdienen vaak 
belangrijker zijn dan het maken van fundamentele keuzes.

Met vriendelijk groet,
Hein van Iersel (hein@nwst.nl) 
Hoofdredacteur
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