De Olympische Spelen zijn weer ten einde, net als de zomer. ‘Wat een pestzo-
mer zeg, alleen maar regen en slakken. Mijn hele tuin zit onder de naaktslak-
ken, vieze glibberige, gluiperige naaktslakken, zo groot als hondendrollen. In
het voorjaar had ik nog mooie Monarda'’s gekocht. Ik (mijn vrouw dus, CW) heb
er nog koffieprut bij gedaan. Nou, dat hielp geen pest. Voordat er bloei kwam,
in één keer alle bloemen eruit gevreten! Het zilverachtige spoor verwees naar
de dader(s). De volgende nacht heb ik ze opgewacht. Voordat ze een voet op
mijn Monarda konden zetten, heb ik ze in de glibberige kraag gegrepen en
zwemles gegeven in de sloot achter ons huis.Zo, zwemmen, gluiperds, maak
maar even een Kromootje!

Volgens Youp had Yuri een paar
paardenstaartjes uit hun slaap gehouden.
Dat had hij niet moeten doen; de papa’s van
de paardenstaartjes hebben natuurlijk
connecties
Dan die Olympische spelen: Yuri is mij het meest bijgebleven; sterker nog, hij

heeft mijn hart gestolen. Wat een mens. Yuri kleurt lekker naast de lijntjes,
ik denk met zo'n groen potloodje, met zo'n afgekloven endje. Vier jaar je het

schompes trainen, de finale halen en dan helemaal uit je dak gaan. Yuri heeft
een paar (??) biertjes gedronken; geweldig... Alleen moet hij de volgende keer

zijn trainer ook meenemen. Die voelde zich natuurlijk gepasseerd. Volgens
Youp had Yuri (beginnen allebei met een Y; zou dat toeval zijn?) een paar paar-
denstaartjes uit hun slaap gehouden. Dat had hij niet moeten doen; de papa’s
van de paardenstaartjes hebben natuurlijk connecties.

Tot slot nog even een Blokzijltje (van die Germaanse kalender, of Keltisch, kan
ook). Welk boomtype past nou bij Yuri? Is het een wilg? Van de bast maken ze
aspirine. Dat is wel lekker na een paar biertjes. Een wilg is krachtig, zacht en
gewillig, maar ook kwetsbaar. Of is Yuri een beuk? Een jonge beuk groeit in de
schaduw, heeft een hekel aan felle zon, is krachtig en heeft een relatief korte
levensduur. Misschien houdt Yuri ook niet van die felle schijnwerpers... Ik ga
voor de beuk. ‘Yuri, als je geen zin meer hebt om te trainen, kunnen we altijd
nog een spierbundel gebruiken om bomen te snoeien! In het groen kun je na
afloop van de werkzaamheden wel altijd een biertje drinken. Wel een beetje
oppassen als je ‘s avonds thuis komt. Niemand vindt het leuk om uit zijn slaap
gehouden te worden.

Met vriendelijke groet,

Chris Winter
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