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Niets menselijks is ons vreemd. De hoge heren in Den Haag proberen ons wijs 
te maken dat Nederland een voorloper is, bijvoorbeeld op energiegebied. Als 
mensen in het groen weten wij waarschijnlijk wel beter. Er zijn weinig landen 
zo stenig en zo ver verwijderd van zaken als biodiversiteit en de natuur als 
dat wij dat zijn. Gisteren hoorde ik van een groenprofessional de opmerking, 
die ook wel past bij de kerst- en nieuwsjaarsgedachte: ‘De aarde heeft ons 
niet nodig. Wij hebben de aarde nodig om als soort verder te bestaan.’ Toen 
de dinosaurus uitstierf, wat, in hedendaags taalgebruik, toch ‘best wel een 
dingetje’ was, heeft de aarde geen rondje minder om haar as gedraaid. Voor 
ons is dat lastiger; wij en onze klein- en achterkleinkinderen hebben de aarde 
nodig om te leven. Persoonlijk ben ik overigens geen piskijker als het om duur-
zaamheid gaat. In Duitsland kun je geen blokje om zonder verblind te worden 
door de zonnecollectoren die op ieder dak liggen, of afgeleid te worden door 
torenhoge windmolens die langs de snelweg energie staan te happen. Ik snap 
dat overigens allemaal wel. Bij energietransitie komt meer kijken dan veel sub-
sidie geven aan zonnecollectoren en er vervolgens achter komen dat je voor 
bewolkt weer ook nog een kolencentrale nodig hebt. Waar ik wel eens moe 
van word, is dat klaarblijkelijk niemand de politieke kloten heeft om dit verhaal 
op een eerlijke manier te vertellen. 

Met groen is eigenlijk hetzelfde aan de hand. Groen is zo’n beetje overal goed 
voor. Oké, soms lijken die verhalen een beetje over the top, maar we zijn het er 
allemaal over eens dat van wonen, leven en werken in een mooi verzorgde en 
groene omgeving iedereen een beetje gelukkiger en dus productiever wordt. 
U vraagt nu natuurlijk naar de oplossing. Helaas, die heb ik even niet. Ik ben 
er heilig van overtuigd dat we samen een beter Nederland kunnen maken als 
we wat ‘groener’ zijn voor elkaar. Maar hoe we dat rare gedrag beëindigen, 
aan de ene kant roepen dat groen goed is, en aan de andere kant datzelfde 

groen even makkelijk omschoffelen? Ik weet het niet. Wel zie ik dat we iedere 
dag een heel klein beetje groener worden. De sector heeft hierbij een belang-
rijke alliantiepartner: juist, de burger. Je hoort weleens zeggen dat politiek 
te belangrijk is om aan politici over te laten. Misschien geldt dat voor groen 
ook wel. De sector heeft groen eigenlijk min of meer gekaapt van het grote 
publiek, maar verwacht wel dat zij ervoor betalen. Misschien moeten we met 
zijn allen meer lef ontwikkelen om het groen weer terug te geven aan het 
grote publiek. Dat is eng, maar past in de huidige trend van participatie en zal 
zeker kansen scheppen, ook commercieel. 
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